"De beelden geven
mij troost.”

Bij elk pakket ontvang je een tastbare herinnering in
de vorm van een album.

Een album geeft de dag(en), de sfeer weer. Het geeft je
houvast en steun, je mag praten, zwijgen en beleven.
Dit album, de foto’s helpen je op weg om na het
verlies, je leven weer invulling te geven.

“Zo dankbaar dat er foto’s, beelden zijn van die dagen.
Er is zoveel langs mij heen gegaan.”

Achteraf kun je spijt krijgen dat er geen beelden zijn.
Denk er goed over na. Is de behoefte er op dat
moment niet, kan het later alsnog komen.

Het album mag dicht blijven.

Afscheid nemen is/ niet loslaten,
het is ecen andere manier van
vasthouden.

Contact gegevens —OOtStQ
ndruk

Sonja van Tartwijk

www.DeLaatste-Indruk.nl
06-40784392

info@sonjafotografie.nl

Het gaat niet om de le indruk maar
om de indruk die je achterlaat.

Uitvaartfotografiec houdt
herinneringen levend.




Stil staan

De glimlach bij een anekdote dat wordt
voorgelezen...

De omgeving, de bloemen, de aanwezigen, rituelen
en vooral de liefde, troost en verbinding leg ik als
uitvaartfotograaf vast.

Door je emoties, verdriet, alles wat geregeld dient
te worden gaan er veel momenten langs je heen, je
beleeft het in een roes. Momenten van liefde,
warmte en verbinding. Hier kan een
uitvaartfotograaf zoveel voor je betekenen.

De liefde en troost verbind en geeft je het gevoel
niet alleen te staan. Ze geven je houvast en steun bij
het rouwproces.

De fotograaf

Mijn naam is Sonja van Tartwijk.

De fotograaf die herinneringen vastlegt.
Momenten die zo belangrijk zijn in ons
mensenleven.

De gebeurtenissen terug halen, herbeleven
van de dierbaren die ons zijn ontvallen. Alle
herinneringen helpen je het rouwproces door.

Als afscheidsfotograaf en mijn jarenlange werk
ervaring in o.a. de ouderenzorg, weet ik met
de terminale levensfase, rouw, mensen met
dementie, lichamelijk en verstandelijk
beperkingen, kinderen om te gaan.

Als uitvaartfotograaf leg ik de momenten vast
op een respectvolle manier. Ben niet storend

aanwezig en gebruik geen flitser. Mijn camera
is zo goed als stil.

Door ervaring weet ik wat er tijdens de
uitvaart gebeurd. Ik ben empathisch,
betrokken, respectvol, heb mensenkennis en
kan me goed in leven in de situatie.

Wensen

Wat je gefotografeerd wilt hebben kun je helemaal
naar wens invullen. Alles is bespreekbaar.

Denk aan o.a. de verzorging /opbaring, versieren
van de deksel, condoleance, herdenkingsdienst,
sluiten van de Kkist.

Om het album helemaal naar jullie wens de te
personaliseren, begeleid ik jullie door de opzet van
het album en het kiezen van kleur en materiaal voor
de kaft. Het is allemaal al emotioneel genoeg en zo
ondersteun ik jullie in alle rust.

Bel of mail me voor informatie. Ook kun je mijn
website raadplegen over diverse pakkétténen
prijzen.




